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ilçemizde  Ulaştırma  Sektörü  Çalıştayı  yapıldı 


ilçemiz  Yüksel  Akın  Meslek  Yüksek  okulu  2  gün  süreli  bir  çalıştay  düzenledi. 

14-15  Mayıs  2015 
Perşembe-Cuma  günleri  tertip  edilen  "Ulaştırma  Hizmetleri  Sektörü  Çalıştayı"nm  ilk  oturumu,  saat  10.00'da 
yüksek  okul  toplantı 
salonunda  saygı  duru¬ 


şu  ve  istiklal  marşının 
okunması  ile  başladı. 

Yüksek  okul  Müdürü  M.  Burak  Bilgin 
açış  konuşmasında;  okulun  ilçemize  kazandıran  Rönesans  firması 
ortakları  Kamil  Akın  ve 
Erman  Ilıcak'a  şükranlarını  sundu,  katılımcılara  teşekkür  ederek, 
ulaşım  sektörünün  ö¬ 


nemini  vurguladı.  Ulaşım  Çalıştayına:  Amasya  Üniversitesi  Rektörü  Metin  Orbay,  Kaymakam  Kudret  Kurnaz, 
Belediye  Başkan  Yardımcısı  Kadir  Aydoğan, 
Amasya  PTT  Başmüdürü  Cafer  Bolat,  Merzifon  Hava  alanı  Müdürü  İbrahim  Çıldır, 
Ulusoy  seyahat  firması 
Eğitim  Müdürü  ve  Tüm 
Otobüsçüler  Federasyonu  (TOF)  Genel  Sekreteri  Nusret  Ertürk,  ilçemize  yüksek  okul  kazandırılmasında  en  büyük  pay  sahibi  olan  Ağaoğlu  Şirketler  Grubu 
Temsilcisi  Sebahattin 
Üstün,  Toros  Üniversitesi  öğretim  görevlisi 
Bora  Güner,  İl  Genel 
meclisi  üyesi  ve  Taşı¬ 


yıcılar  Kooperatifi  Sezai  Cingöz,  akademik 
personel  ve  basın  mensupları  katıldı. 

Amasya  Üniversitesi  Rektörü  Metin 
Orbay,  Belediye  Başkan  Yardımcısı  Kadir 
Aydoğan  ve  Kaymakam  Kudret  Kurnaz’ın 
kısa  konuşmalarından 
sonra  Merzifon  Hava 
alanı  Müdürü  İbrahim 
Çıldır  bir  sunum  yaptı: 
"Ulaşım  sektörü,  sanayinin  lokomotifidir". 
Ülkemi  zdehavacılık 
sektörünün  tarihi  ile  ilgili  bilgiler  veren  Çıldır; 
"2003  yılında  2  hava 
yolu  firması  ile  26  noktaya  uçuş  yapılırken, 
2014  yılında  6  hava  yolu  firması,  7  merkezden  53  noktaya  uçuş 


yapılabiliyor.  2008  yılında  Merzifon'da  açılan  hava  alanı  yıllık 
17  bin  yolcudan,  140 
bin  yolcuya  yükselmiştir.  Toros  Üniversitesi 
öğretim  üyesi  Bora  Güner,  çarpıcı  örneklerle 
dünyada  ve  ülkemizde 
ulaşım  ve  lojistikin  önemini  anlattı.  TOF  Genel  Sekreteri  Ertürk  ise 
konuşmasında;  "karayolu  taşımacılığının 
kaynağı  kurumak  üzeredir.  Sektörün  kalifiye 
elemanlara  ihtiyacı 
var.  Öğrencilere  tavsiyem:  hem  mesleki, 
hem  de  kültürel  olarak 
kendinizi  çok  iyi  yetiştirmeniz  gerekiyor.  Halen  taşımacılığın  % 
91. 5'i  karayolu  ile  yapılmaktadır.  Karayolu 


sektöründe  yakıtta 
yüksek  ÖTV  ve  girdileri 
devam  ediyor,  uçak 
yakıtında  indirimli  satışlar  haksız  rekabet  oluşturuyor."  dedi.  Amasya  PTT  Başmüdürü 
Bolat;  "Posta,  bankacılık  ve  kargo  3  ayağı  üzerine  kurulmuş  bir  kurumuz."  Dedi.  1840  yılından  beri  hizmet  vermekte  olan  PTT'nin  tarihten  günümüze  kadar  olan  gelişimi  ve 
sunduğu  hizmetlerle  ilgili  slayt  gösteri  katılımcılara  izlettirildi. 

Öğle  yemeği  arasından  sonra  saat 
14.00'de  başlayan  oturum,  Yüksek  okul 
Müdürü  Bilgin'in  sunumu  ile  başladı. 

Çalıştay  konuları 


olarak;  Mesleki  Eğitimde  mevcut  durum, 
Uluslararası  sektörle 
karşılaştırma,  sektörde  aranan  nitelikler, 
Meslek  Etik  kriterleri, 
Sektörde  mevzuat,  Verimli  staj  planlaması, 
Sektör  ve  Eğitim  kurumu  koordinasyonu 
ile  Calıştayla  ilgili 
sorular;  Sektör  temsilcilerinin  personel  istihdamında  aradıkları  kriterler  nelerdir  ?  Verilen 
mesleki  eğitim  sektör 
temsilcilerinin  personel  istihdamında  aradıkları  kriterleri  karşılıyor  mu,  Karşılamıyorsa  neden?  Mesleki 
eğitim  alan  ve  almayan 
personelin  arasındaki 
farklılıklar  nelerdir  ?  İş 
başvurularında  belirli 
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Kıfıçdaroğlu’nun  sofrasından 
ilçemizin  bamyası  eksik  olmuyor 


Mehmet  Sarı  dan  Bahçeliye 
kurbanlı  karşılama 


sözü  veriyorum 


Cumhuriyet  Halk 
Partisi  Genel  Başkanı 
Kemal  Kılıçdaroğlu  Amasya'da  halka  hitap 
etti.  10  Mayıs  2015  Pa¬ 


zar  günü  saat  17.00'de 
Yavuz  Selim  meydanında  yapılan  mitinge, 
ilçemizden  çok  sayıda 
partili  katıldı. 


Yaptığı  konuşma¬ 
da  refahı  tabana  yayacaklarını  söyleyen  Kılıçdaroğlu,  "Amasya 
meydanından  onlara 
soruyorum  ve  söylüyorum:  Herkes  duysun, 
77  milyon  insanımız 
duysun.  11  milyon  emeklimiz  bilsin,  ilk  Ramazan  ve  Kurban  bayramında  sana  ikramiye 
vereceğim.  'Helali  hoş 
olsun  diyeceğim."  dedi. 

30  Mart  2014  mahalli  idareler  seçimleri 
öncesi  18  Ocak  2014 
günü  ilçemiz  meydanında  miting  yapan  Kı- 


lıçdaroğlu'na  miting 
sonrası  ayakkabı  kutusunda  hediye  edilen 
"TAŞOVA  BAMYASI", 
hem  sosyal  medya, 
hem  ulusal  ve  yerel 
medyada  büyük  çalkantı  yapmıştı. 

10  Mayıs  günü  yapılan  Amasya  mitingi 
sonrası  ilçemiz  Ziraat 
Odası  yönetim  kurulu 
üyesi  Çaydibi  köyü  halkından  Erkan  Yılmaz, 
CHP  Genel  Başkanı 
Kılıçdaroğlu'na  yine 
Taşova  Bamyası  hediyesini  sundu. 


İlçemizden  Saadet 


rüzgarı  esti 


7  Haziran  2015 
seçimlerine  "Milli  İttifak"  sloganı  ile  Saadet 
Partisi  amblemi  ile  giren  Büyük  Birlik  Partisi 
ve  Saadet  partisi  milletvekili  adayları  ve  Amasya  il  teşkilatı  yöneticileri  14  Mayıs 
2015  Perşembe  günü 
ilçemizi  ziyaret  ettiler. 

Saat  09.45’de  ilçemize  gelen  Saadet 
Partisi  milletvekili  adayları:  Haşan  Arslan, 
Levent  Şenol  ile  SP  ve 
BBP  İl  ve  Merzifon  SP 


ve  BBP  İlçe  yöneticilerine,  SP  İlçe  Başkanı  Adem  Özdemir  eşlik 
ettiler. 

19.00  sıralarında 
gazetemizi  de  ziyaret 
eden  Saadet  Partisi  heyeti,  gazetemiz  muhabiri  ve  sitemiz  editörü 
Ahmet  Günaydın  ile  bir 
süre  görüştüler.  Milletvekili  adayı  Haşan  Arslan  gazetemize  bir  açıklama  yaptı:  "Birlikten  Kuvvet  doğar.  Biz 
ana  gövdeden  ayrılan 
Hakk'ı  hakim  kılmak 

(Devamı  sayfa  2  de) 


BİZt  GORL 


Meral  Akşener' 
Kenan  Evren  " 

Naci  Kotuma*, 


Bir  haber  kanalında  iki  gazeteci 
konuşuyorlar;  "Cemaatin  elinde  Meral 
Akşener'in  kaseti  varmış." 

"  Bir  kadına  yakışmayacak  türden" 
kaseti  olduğu  şeklinde  çirkin  bir  iftiraya 
maruz  kalan  Meral  Akşener  iftirayı  atanlara 
gerekli  cevabı  verdi. 

Sevenlerinin  de  vereceğini  ona 
gösterilen  ilgiden  anlıyoruz. 

Bu  olay  bize  yıllarca  yandaşlık  yapıp 
işler  bozulunca  yurt  dışına  kaçmak  zorunda 
kalan  iki  gazetecinin  başına  gelenleri 
hatırlattı. 

İki  gazeteci  iş  bulmak  amacıyla 
yurtdışına  giderler.  İş  aramaya  başlarlar. 
Beğendikleri  bir  iş  bulamazlar.  Paraları  da 
suyunu  çekince  ne  iş  olursa  yaparız  derler. 
Kimliklerini  gizleyerek  bir  çiftlikte  iş 
bulurlar.  Çiftlik  sahibi  gazetecilere  ahırın 
önünde  bulunan  öbek  halinde  duran 
hayvan  pisliklerinin  temizlenmesini  söyler. 
Gazeteciler  akşama  kadar  ahırın  önündeki 
hayvan  pisliklerini  temizleyerek  tertemiz 

yaparlar.  (Devamı  sayfa  3’de) 


Miting  için  Amasya'ya  gelen  Milliyetçi 
Hareket  Partisi  Genel 
Başkanı  Dr.  Devlet 
Bahçeli  için  Amasya 
milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı  kurban  kestirdi. 

Yavuz  Selim  Meydam'nda  yapılan  dev 
miting  öncesinde  MHP 
Genel  Başkanı  Dr.  Devlet  Bahçeli'yi  Mecitözü 
kavşağında  MHP  Tokat 
milletvekili  Reşat  Doğru,  MHP  Amasya  milletvekili  adayları  Mehmet  Sarı,  Sadık  Aslan, 
Turan  Gürdoğan,  MHP 
İl  Başkanı  Kadir  Kutay 
Samsun,  MHP  il  ve  ilçe 
yönetimleri  ile  partililer  karşıladı.  Aracın¬ 
dan  inen  Bahçeli,  herkesle  tek  tek  tokalaştı. 
Kalabalık  konvoyla 
şehir  merkezine  gelinirken,  milletvekili  a- 


dayı  Mehmet  Sarı,  Dr. 
Devlet  Bahçeli'nin  Amasya'ya  teşrif  etmesine  binaen  MHP  Amasya  İl  Başkanlığı  binasının  yanında  üç  tane  koyun  kestirdi.  Yapılan  duaların  ardın¬ 


dan  kurbanlar  kesildi. 
Bahçeli,  bir  süre  kendisine  hazırlanan  oda¬ 
da  dinlendikten  sonra 
Yavuz  Selim  meydanını  hınca  hınç  dolduran  vatandaşlarla 
hitap  etti. 


HDP’den  seçim  çalışmaları  için 
ilçemize  ziyaret 


Halkların  Demokratik  Partisi  (HDP)  Amasya  milletvekili  adayı  Çiğdem  Atalay,  ilçemizde  esnaf  ziyaretinde  bulundu.  Esnaflar  ve  karşılaştığı 
vatandaşlarla  bire  bir 
ilgilenen  Atalay  ilgi  ile 
karşılandı. 

Gezi  sonrası  yaptığı  açıklamada;  Türkiye'nin  tüm  renklerinin 
Halkların  Demokratik 
Partisi'nde  toplandığını  kaydeden  Atalay, 
"Amasya'dan  tek  kadın 
milletvekili  adayı  olarak  Halkların  Demokratik  Partisi'nde  gelin 
hep  birlikte  barışı  ve 


kardeşliği  oluşturalım  doğan'ı  Başkan  yapdiyorum."  Atalay;  tırmayacaklarım"  söy- 
"Mecliste  oldukları  ledi.  Seçim  çalışmatakdirde  Cumhurbaş-  larına  devam  etmek  ükanı  Recep  Tayyip  Er-  zere  ilçemizden  ayrıldı 


Sayfa:  2  TAŞOVA  HAVADİS  19/05/2015 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 

*2014  \ ılı  K<'«mi  ilânların  Irk  «iiluııdii  «nniimi 
«.00  TL 

Tapu  (r>ril.  icra  ilanlarının  Irk  «ulunda  «anlinıi 
11.00  TL 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN 
Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 

CjiizcL  düfiin.  itfi  hisset,  yanılma,  aldanma; 
/Vtf  oarsa  değrulnkladır.değrtiluk  jajar  sanma 

Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderilen  yazılar  yayınlansın  veya 
yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu 


Yeni  Taşova 
Matbaası 

&ciğc1cit  <Tc7c/.  Mv  j//T 
Telefe**:  <*3S&/3*^  '3 


IJiz*d 

Mizanpaj 

Baskı 


“Kırmızı-Beyazı  Seviyoruz,  Sarı’ya  Aşığız 


Ölümlü  Trafik  kazası 


Ev  Almak  için  son  fırsat 


Altındağ  İnşaat, 
30.000  m2  alana  söz  verdiği 
330  daireyi  tamamladı. 
Önemli  bir  proje  ile  yeni  bir 
Taşova  hayata  geçiren 
Altındağ  İnşat  "  Altın  Site" 
konutları  Çok  cazip  fiyatlar 
ve  şartlarla  satışa  sunuyor. 

Taşova'da  herkes  konut  sahibi  olsun  sloganı  ile 
yola  çıkan  Altından  ALG  İnşaat  söz  verdiği  konutları 
yaptı.  Tamamma  yakınını 
satan  Altındağ  İnşaat  yoğun 
talep  üzerine  bitişik  arsaları 
da  alarak  yeni  konutları  da 
tamamlamak  üzeredir. 

Vatandaşların  bu  son 
fırsatı  iyi  değerlendirmeleri 
gereli  olduğu  mesajını  veren 
Peyami  Altındağ;"  Söz  verdik,  herkesi  ev  sahibi  yapacağız  dedik,  yaptık.  Yoğun 


talep  üzerine  hemen  bitişik 
arsaları  alarak  konut  yapımına  devam  ediyoruz.  Bizden  konut  almanın  çok  kolay 
olduğunu  ev  sahibi  olanlar  ifade  ediyor.  Ev  almak  isteyenler  bu  son  fırsatı  kaçırmasın  "dedi. 

Altın  Site  konutlarının 
tamamma  yakını  alıcılarını 
buldu.  Altın  Siteden  konut  alanlar  yeni  bir  yaşam  alanında  sosyal  donatı  olarak 
yürüyüş  yolları,  alışveriş 
merkezi,  oto  park, 7  gün  24 
saat  güvenlik  sistemi  bulunduğu  huzurlu  bir  ortam¬ 
da  yaşıyorlar. 

Altın  Site'de  çok  az  sayıda  kalan  kontlardan  almak 
için  fırsatı  kaçırmayın,  fırsat. 
Henüz  geç  kalmış  sayılmazsınız. 


Saadet  rüzgarı 


Adayı  var  Taşova'nın 
Hem  evladın  hem  varlığın 
Bitsin  artık  dışlanışm 
Durum  budur,  tablo  budur. 

Daha  önce  belirtmiştim 
Tercihleri  önermiştim 
Boşa  değil  seslenişim 
Durum  budur,  tablo  budur. 

Haydi  şahlan,  uyan  bir  yol 
Adayın  var,  çoşkuyla  dol 
Hizmetin  gelir,  sana  bol  bol 
Durum  budur,  tablo  budur. 

Kem  talih  de  değişmeli 
Hizmet  ehli  seçilmeli 
Sağı,  solu  neylemeli 
Durum  budur,  tablo  budur. 

Turgut  der  ki;  var  mı  yalan? 
Boşa  geçti  bunca  zaman 
Göçtük,  çöktük  zarar  aman 
Durum  budur,  tablo  budur. 


kılmak  isteyen  21.  yüzyılın  alperenleriyiz.  2001  yılında  ülkedeki  siyasi  atmosferi  görerek  ana  gövdeden  kopan  ve 
dış  güçlerce  kurulan  Ak  Partiye  gitmeyen  dürüst  ve  Büyük 
Türkiye  idealini  samimiyetle 
savunan  Saadet  Partisi  ile  birlikte  sizlere  tertemiz  ellerimizi 
uzatıyoruz.  Gelin  bu  elleri  boş 


çevirmeyin.  Çarşı-pazar,  cad- 
de-sokak  gezdiğimiz  Taşova’da  gördüğümüz  ilgiden  çok 
memnunuz.  Seçimlerin  aziz 
milletimize  hayırlı  olmasını  diliyorum."  dedi 

Saadet  Partisi  adayları  ve 
heyeti,  SP  İlçe  teşkilatında 
verilen  akşam  yemeğinin 
ardından  ilçemizden  ayrıldı. 


gezisinde  bir  esnafın, 
"Kırmızı-beyazı  seviyoruz,  Sarı'ya  aşığız" 
diyerek  Mehmet  Sarı'ya  sarılması  tebessüm  ettirdi.  Esnaf  ve 
vatandaşlar,  Amasya'nın  ve  Taşova'nın 
evladını  seçimlerde  firesiz  şekilde  meclise 
göndermek  istediklerini  ifade  ettiler. 

İnşaat  işçilerinin 
yanına  giden  Sarı,  öğle 
yemeği  yiyen  işçilerle 


Gençlik  Haftası  kutlanıyor 


Imam-Hatip  Lisesi  il 


Suluova  imam 
Hatip  Ortaokulu  koordinesinde  10  Mayıs 
2015  Pazar  günü  düzenlenen  Amasya  İ- 


mam  Hatip  Ortaokulları  Arası  Ezber  Hadis 
Okuma  Yarışması  İl  İkincisi  İlçemiz  İmam 
Hatip  Ortaokulu  oldu. 


Okul  içi  elemelerde  birinci  olan  ve  il 
yarışmasına  girmeye 
hak  kazanan  5-B  sınıfı 
öğrencisi  Elif  Kaya'nın 
Taşova'mızı  temsil  ettiği  yarışma,  Suluova 
Mesleki  Teknik  Lisesi 
Çok  Amaçlı  Salonunda 
yapıldı.  Yedi  İmam  Hatip  Ortaokulu'nun  katıldığı  yarışma  saat 
10:30'da  başladı. 

Öğrencilere  yirmi 
Hadis  içerisinden  altı 
Hadis,  metni  ve  anlamıyla  birlikte  soruldu. 
Bütün  öğrencilerin  gayet  güzel  hazırlandığı 
görülen  yarışmada  Taşova  temsilcisi  Elif  Kaya  İl  İkincisi  olarak  Okulunu  ve  Taşova'yı 
gururlandırdı.  Ödülünü  Amasya  İl  Milli  Eği- 


İkincisi 

tim  Müdür  Yardımcısı 
Ali  Bahçıvan'dan  aldı. 

Ödül  sonrası  konuşan  Ali  Bahçıvan,  bu 
tür  etkinliklerin  öğrencilerimizi  yarıştırmaktan  ziyade,  Hadisleri 
öğrenip,  ezberleyip  bir 
uygulama  alanı  olması 
gerektiğini  belirterek, 
hadis  sayısının  artırılıp 
daha  fazla  öğrencilerin 
yarışmalara  katılmasını  temenni  etti. 

İmam  Hatip  Ortaokulu  Müdürü  Sadi 
Bahar  ise  çocuklarımızın  katılımının  güzel 
olduğunu,  öğrencilerimizin  seçiminde  zorlandıklarını,  gözümüz¬ 
de  hepsinin  bir  inci  olduklarını,  heves  ve  heyecanlarının  yüzlerinden  okunduklarını  söy- 


oldu 

leyerek  bundan  sonra¬ 
ki  yarışmalarda  katılımın  artacağını  ifade 
etti  ve  emeği  geçenlere  teşekkür  etti. 

Okulda  yapılan  okul  içi  elemelerine  katılan  öğrenci  ve  velileri 
İl  Yarışmasına  izleyici 
olarak  götürüldü.  Yarışma  sonrasında  tüm 
katılımcılarla  birlikte 
Amasya  Kalesi  gezildi 
ve  Beyazıt  Cami  ziyaret  edildi. 

Yarışmacı  Elif  Kaya'yı  yalnız  bırakmayan  arkadaşları  ve  veliler  çok  memnun  kaldıklarını  söylediler  ve 
önümüzdeki  yıllarda 
bu  başarının  devamı 
temennisinde  bulundular. 


Uzun  süredir  trafik 
kazası  olmayan  ilçemiz  13  Mayıs  2015 
Çarşamba  sabahına 
kaza  haberi  ile  uyandı. 
Sabah  saat  07.00  sıralarında  meydana  gelen  trafik  kazasında  1 
kişi  öldü,  1  kişi  yaralandı. 

İlçemizden  Ladik 
yönüne  giden  Sedat 
Kaya  (25)  yönetimin¬ 


deki  60  KV  907  plakalı 
taksi,  Destek  köyü  Çobanyokuşu  mevkisin- 
de  sürücünün  direksiyon  hakimiyetini 
kaybetmesi  sonucu 
takla  attı. 

Kazada,  araçtaki 
Zümrüt  Kaya  (30)  olay 
yerinde  hayatını  kaybederken,  yaralanan 
sürücü  ilçemiz  Devlet 
Hastanesine  kaldırıldı. 


Tombul  ailesinin 
uzuntulu  gunu 

BAŞSAĞLIĞI  DİLİYORUZ 
VEFA^^ABERİ 


MHP  Amasya  milletvekili  adayı  Mehmet 
Sarı'yı  ilçemiz  bağrına 
bastı. 

Seçim  çalışmalarına  yüksek  bir  tempoda  devam  eden 
Mehmet  Sarı,  baba  ocağı  Taşova'da  resmi 
daireleri  ziyaret  etti. 

Daha  sonra  esnafı  gezen  Sarı'ya  vatandaşlar  yoğun  ilgi 
gösterdi.  Sıcak  görüntülerin  yaşandığı  esnaf 


beraber  aynı  tabldottan  yemek  yemesi 
renkli  görüntüler  oluşturdu.  Milletvekili  adayı  Sarı,  işçilerle  bir 
sohbet  edip  sıkıntılarım  dinledi. 

Öğle 

kıldığı  Yeni 
Fatih  camiinde  cenaze 


namazına  katılan  Meh¬ 


met  Sarı,  camii  cemaati  ile  kucaklaştı  ve  yaşlıların  elini  öptü. 


Bu  yıl  96.  kez  düzenlenen  yıl  dönümünü  milletçe  kutladığımız  19  Mayıs  Atatürk'ü 
Anma  Gençlik  ve  Spor 
Bayramı  çerçevesinde 
düzenlenen  Gençlik 
Haftası,  15  Mayıs  2015 
Cuma  günü  başladı. 

Saat  10.00'da  Atatürk  Anıtı  na  çelenk 
sunumu,  saygı  duruşunda  bulunulması  ve 


İstiklal  Marşı'nın  okunmasıyla  başlayan 
programda  konuşan  ilçemiz  Anadolu  Lisesi 
öğrencisi  Nihal  Sağlam,  her  milletin  yaşamında  unutulmaz  tarihler  ve  bu  tarihleri 
yaratan  yüce  kişiler  olduğunu  belirterek, 
"Bütün  ümitlerin  tükenmeye  başladığı  bir 
dönemde  Mustafa  Ke¬ 


mal  Atatürk'ün'ün 
'Türk  milleti  için  bağımlı  yaşamaktansa 
ölmek  daha  iyidir'  diyerek  Samsun'a  çıkması,  bağımsızlık  ve 
özgürlük  mücadelemizin  de  başlangıcı  olmuştur"  dedi. 

Program,  öğrenciler  tarafından  oluşturulan  kortej  ile  kız  ve 
erkekler  öğrencilerin  yüz  metre  yarışlarıyla  sona  erdi. 


Boraboy  köyü  halkından,  ilçemiz  Merkez  Çarşı  camii  eski  imamlarından  Halis 
Tombul  (88)  vefat  etti. 

Bahattin,  Ahmet, 
Kamil  ve  Ali  Tombul'un 
babaları  Halis  Tombul, 
rahatsızlığı  nedeni  ile 
uzun  süredir  tedavi 
görüyordu.  Merhumun 
cenazesi  12  Mayıs 


2015  Salı  günü  Boraboy  köyünde  öğle  namazını  müteakip  kılınan  cenaze  namazının 
ardından  köy  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı 
Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


DURUM  BUDUR 
TABLO  BUDUR 


Amasya'dan  üç  BİR  çıkar 
Vekil  olur  üç  adaylar 
Arif  olan  bunu  anlar 
Durum  budur,  tablo  budur. 
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Kaymakam  Kudret 
Kurnaz,  köy  ziyaretlerine 
11  Mayıs  2015  Pazartesi 


günü,  buram  buram  tarih 
kokan  ve  doğal  güzellikleri,  üzüm  ve  kirazı  ile  ünlü 


Yukarıbaraklı  ve  Aşagıbaraklı  köyleri  ile  ilçemizde 
en  güzel  bamya  yetiştiren 
ve  kirazı  ile  meşhur  Yerkozlu  köy  ziyaretleri  ile  devam  etti. 

Beraberinde  Yüksel 
AkınTaşova  Meslek  Yüksek 
Okulu  Müdürü  M. Burak 
Bilgin  ve  ilçe  protokolü  ile 
birlikte  köy  ziyaretlerine 
devam  eden  ve  ziyaretler 
sırasında  köy  muhtarları, 
köy  ihtiyar  heyetleri  ve  köy 
halkı  tarafından  karşılanan 
Kaymakam  Kudret  Kurnaz; 
köy  konaklarında  köy  halkımızın  sorunlarını  dinleyerek,  "Köy  halkımızın  sorunlarının  imkanlar  ölçüsünde  en  kısa  sürede  ç- 


özüme  kavuşturulacağını" 
belirtti  Kaymakamımız, 
Baraklı  şelalesinde  de  incelemelerde  bulundu  ve 
şelale  hakkında  köy  muhtarından  bilgi  aldı.  Ayrıca 
köylerimizdeki  ihtiyaç  sahibi  vatandaşlarımızı  da  ziyaret  etti. 

Kaymakam  Kudret 
Kurnaz  13  Mayıs  2015  Çarşamba  günü  ise  ilçe  protokolü  ile  Çılkıdır  köyünden 
başlayarak  sırası  ile  Dere- 
köy,  Gemibükü,  Uluköy, 
Andıran  ve  Mülkbükü  köylerini  ziyaret  ederek,  muhtar,  ihtiyar  heyeti  ve  vatandaşla  görüşerek  sorunları 
dinledi. 


Mehmet  Sarı,  Seyyid  Vakkas'ı  anma 
programına  katıldı 


MHP  Amasya  milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı, 
Tekke  köyünde  medfun 
bulunan  Seyyid-i  Vakkas 


Hazretlerinin  791.  anma  programına  katılarak,  türbeyi  ziyaret  ederek,  dua  etti. 


Cuma  namazını  Akınoğlu  (  Tekke)  köyünde  kılan  milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı,  her  yıl  geleneksel 
olarak  düzenlenen  Seyyid 
Vakkas  Hazretleri  anısına 
yağmur  duasına  katıldı. 
Ellerin  semaya  açıldığı 
duanın  ardından  bölgenin 
Türkleşmesi  ve  ilim  merkezi  olmasını  sağlayan  Seyyid  Vakkas  Hazretleri’nin 
türbesini  ziyaret  etti.  Mehmet  Sarı,  vatandaşlarla  tek 
tek  tokalaşarak  kutladı  ve 
köy  meydanında  kurulan 
sofrada  köy  halkı  ile  birlikte  etli  pilav  yedi. 

Mehmet  Sarı,  Dereli, 
Ballıca  ve  Dörtyol  köylerini 


de  ziyaret  ederek,  vatandaşlarla  bir  araya  geldi  ve 
Miraç  kandilini  kutlayarak, 
kandil  simidi  dağıttı.  Vatandaşların  sıkıntılarını 
dinleyen  Sarı,  her  sorunun 
çözümünün  kendilerinde 
olduğunu  ifade  ederek, 
yetki  verilmesi  durumunda 
Amasya'nın  sahipsizliğini 
bitireceklerini  söyledi. 

Sarı,  Ballıca  köyünde 
sohbet  eden  bayan  vatandaşlarımızı  da  ziyaret  ederek  kandillerini  kutladı. 
Renkli  görüntülerin  yaşandığı  buluşmada,  Ballıcalı 
bayanlar  Sarı'ya  yoğun  ilgi 
gösterdi. 


Özel  Tut  Rehabilitasyon  öğrencileri 


bir  günlüğüne  asker  oldu 


Kurum  yetkilisi  Ali 
Sandayak  'Taşova'da  eğitim  ve  rehabilite  hizmeti 


vermekte  olan  kurumumuz 
çeşitli  nedenlerle  askerlik 
görevini  yerine  getireme¬ 


yen  on  bir(ll)  engelli  gencimizin  Amasya  ERYATAĞI 
15.  Piyade  Eğitim  Tuga- 
yı'nda  11.05.2015  tarihinde  temsili  askerlik  hizmetini  yerine  getirmek  için 
hazır  bulunduk. 

Tugaya  varıldığında 
bir  çok  Rütbeli  Asker  ve 
Erlerine  kucak  açarak  bizleri  karşılaması  apayrı  bir 
duyguydu.  Bir  gün  boyunca 
gösterdikleri  ilgi  ve  alakalarından  dolayı  çok  iyi 
vakit  geçirmemizi  sağladılar.  Temsili  askerlik  yapan  erlerimizin  ailelerinin 
zaman  zaman  yaşadıkları 
duy  gusal  anlar  gözden 
kaç-madı.  Kurum  yetkilisi 
olarak  ben  de  askerleri¬ 


mizle  birlikte  aynı  üniformayı  giyerek  yaşadıkları 
duyguya  ortak  oldum.  Tugay  Komutanı  Tuğgeneral 
Ufuk  URAS  bütün  gününü 
askerlerimizle  birlikte  geçirerek  Terhis  Belgelerini 
bizzat  kendisi  tek  tek  dağıttı. 

Tugay  Komutanı  Tuğgeneral  Ufuk  URAS  bu  unutulmaz  günün  yaşanmasın¬ 
da  verilen  destek  için  kurumumuzda  görevli  herkese  şükranlarını  sunarak 
bizleri  uğurladı.  Bizde  böyle  bir  imkanı  sağladıkların¬ 
dan  dolayı  kendilerine  ve 
emeği  geçen  herkese  teşekkürlerimizi  sunduk. 


ilçemizde  Ulaştırma  sektörü... 


(1 .  Sayfodan  devam) 

Süreli  tecrübeler  aranmaktadır.  Öğrencilerin  öğrenim  gördükleri  dönemde  staj  dışında  bu  tecrübeyi  edinme  imkanları  kısıtlı  ya 
da  hiç  bulunmaktadır.  Bu 
konu  hakkında  neler  önerilebilir?  Sektörün  önemsediği  mesleki  etik  kriterleri 
nelerdir?  MYO'lardaki  uygulama  derslerinin  gerçekleştirilmesinde  engel  oluşturan  mevzuatlar  nelerdir? 
Nasıl  çözüme  kavuşturulabilir?  Staj  sorunları  ve 
çözüm  önerileri  konularına 
cevap  arandı. 


Konu  ile  ilgili  il  genel 
meclisi  üyesi  Sezai  Cingöz, 
sitemiz  editörü  Ahmet  Günaydın  Öğretmen  evi  Müdürü  Ömer  Faruk  Gültekin 
Yüksekokulumuz  Otobüs 
Kaptanlığı  Bölümü  öğretim 
görevlisi  Makbule  Civelek 
Oruç  söz  alarak  meslekteki 
sorunları  ele  aldı 

40  yıllık  otobüs  kaptanlığı  yapan  mesleğin 
duayeni  TOF  Genel  Sekreteri  Nusret  Öztürk  ve  Toros 
Üniversitesi  öğretim  üyesi 
Bora  Güner  konu  ile  ilgili 
doyurucu  cevaplar  verdi. 

Çalıştayın  ikinci  gü¬ 


nünde  Boraboy  gölünde 
saat  10.00'da  kahvaltı  verilerek  göl  gezildi.  Amasya 


gezisi  ile  program  tamamlandı. 


Bünyamin  Yılmaz  son 


yolculuğuna  uğurlandı 


İlçemiz  (Taşova  Lisesi)  Yeşilırmak  Çok  Programlı  Anadolu 
Lisesi  resim  öğretmeni,  Zekai 
Yılmaz  ın  kardeşi,  Kenan,  Bekir 
ve  Cezmi  Yılmaz’ın  ağabeyi  Ar¬ 
da,  Aylin  ve  Gülbin  Yılmaz  ın  babaları  Bünyamin  Yılmaz  (62), 
15  Mayıs  2015  Cuma  günü  hayatını  kaybetti. 

Bünyamin  Hocanın  cenazesi  16  Mayıs  2015  Cumartesi  günü  Merkez  Çarşı  camiinde  öğle 
namazına  müteakip  kılınan  cenaze  namazının  ardından  Doğu 
Mahallesi  kabristanlığına  defnedildi. 

Merhum  Bünyamin  Yılmaz 
1970’li  yıllarda  Taşova  Spor'da 
kaleci  dahil  birçok  mevkide  top 
oynadı.  Kendina  has  topuk  pasları  ve  çalımları  ile  spor  camiasında  kendinden  söz  ettirdi. 


Taşova  lisesinde  resim 
öğretmeni  olarak  görev  yapan 
Yılmaz:  Yıl  sonu  sergi  ve  açılışlarda  birbirinden  ilginç  sanat 
eserleri,  Minia  Taşova  maketini 
birebir  yaparak  hafızalarda  yer 
almıştı.  İlçe  girişine  Bamya  toplayan  bayan  figürleri.  Süt  değil 
Ayran  veren  İnek  maketi  ile  Amasya  12  Festivalinde  Kirazdan 
Türk  Bayrağı  ve  Cumhurbaşkanlığı  forsu  yaparak  unutulmazlar  arasına  girdi. 

16  Mayıs  2015  günü  cenaze 
törenine,  görev  yaptığı  uzaktan 
ve  yakından  mesai  arkadaşları 
ve  öğrencilerinde  bıraktığı  buruk  acılarla  ebedi  istirahatgahına  uğurlandı. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan 
rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  ecr-i  sabır  diliyoruz. 


Meral  Akşener-Kenan  Evren 

(1 .  Sayfodan  devam) 

Çiftlik  sahibi  gazetecilerin  bu  çalışmasını  beğenir  onları 
çiftliğin  yumurta  deposunda  görevlendirir.  Onlara 
yumurtaların  iyisini,  kötüsünü,  temizini,  kirlisini,  çürüğünü, 
sağlamını  ayırarak  yürüyen  bantlara  dizmeleri  vazifesini 
verir. 

Akşam  yumurta  deposuna  gelen  patron  bir  bakar  ki 
yumurtaların  büyük  bir  kısmı  kırılmış  ortalık  parçalanmış 
yumurtalar  ile  dolu.  Gazetecilere  kızgın  bir  şekilde  döner, 
sizler  der  daha  önce  ne  iş  yapıyordunuz? 

^Gazeteciydik. 

Çiftliğin  patronu  devamla  belli  belli  der: 

*Bok  atmayı  iyi  beceriyorsunuz  ama  temizi  kirliyi 
sağlamı  çürüğü  ayırmayı  bilmiyorsunuz... 

Yüce  kitabımız  Ku'ranı  Kerim'de  insan  olarak  tarif  edilen 
Eşref-i  Mahlükat'tır.  Eşref-i  Mahlükat  mertebesinin  hakkını 
vermeyenler,  iftira  atanlar;  "  Esfel-i  Safilin"  (Çukurundibi) 
olarak  adlandırılırlar. 

Dünyaya  adalet  terazisiyle  bakmalarını  gerektiren  bir 
inanç  sistemine  bağlı  olanların  Meral  Akşener'in 
mağduriyetine  gereken  duyarlılığı  göstermelerini 
bekliyoruz. 

Dünya  Kenan  Evren’e  de  kalmadı.  Kenan  Evren  öldü.  O 
kara  günleri  yaşayanlar  hatırlayacaklardır.  Düşman 
kamplara  ayrılmış,  kan  gölüne  dönmüş  bir  ülkede  yapılan 
askeri  darbe,  milletin  kahır  ekseriyetinin  oh  çekerek 
karşıladığı  Kenan  Evren  anayasasını  da  %92  ile  kabul 
etmişti. 

Kenan  Evren  yaşarken  ona  çok  methiyeler  düzüldü. 
Okullara,  caddelere,  parklara  hatta  kasabalara  Kenan  Evren 
ismi  verildi.  Kemalizm'i  yepyeni  Kenanizm'le  değiştirerek 
ilerlemeliyiz  diyenler  bile  oldu. 

"Yaşaması  gerekenleri  öldürdü.  Çok  bile  yaşadı." 
"Diktatörlüğü  miras  bıraktı"  eleştirileri  geldiği  son  noktayı 
anlatıyordu. 

12  Eylül'ü  ve  Kenan  Evren'i  yasalar  yargılayamadı  ama 
tarih  yargılayacaktır. 

Üzüldüğümüz  nokta  şudur  ki  bugün  Kenan  Evren'in 
arkasından  eleştiri  yapanlar,  demokrasi  havarisi  kesilenler 
12  Eylül  şartlarında  Evren'in  her  sözünde  keramet  arayan, 
her  sözünden  bir  gündem  maddesi  yaratan  iki  yüzlü 
şakşakçılardı. 

1982'de  Ankara  hudutları  içinde  bir  belde  halkı  toplu 
halde  İç  İşleri  Bakanlığına  başvurup  adı  "Çıkınağıl"  olan 
belde  isminin  değiştirilip,  yerine  Evren  isminin  verilerek 
beldelerinin  gururlandırılıp  onurlandırılmasım  talep  ediyor. 
Beldeye  Evren  ismi  veriliyor.  1990  yılında  da  ilçe  yapılıyor. 

Birkaç  yıl  önce  Evren'in  yargılanması  gündeme  gelince 
aynı  yöre  halkı  bakanlığa  başvurup  "İlçemize  faşist,  diktatör 
Evren  isminin  verilmesinden  utanç  duyuyoruz"  diyor.  Evren 
isminin  değiştirilmesi  talebinde  bulunuyor. 

Biz  bu  muyuz?  Bizim  halkımız  bu  mudur?  Yazan  şairin 
yüreğine  kalemine  sağlık.  Sanki  bizi  anlatmış. 

Ecevit  öldü  /  Hepiniz  solcu  oldunuz 

Barış  Akarsu  öldü  /  Hepiniz  rockçı  oldunuz 

Hırant  Dinköldü  /  Hepiniz  ermeni  oldunuz 

Muhsin  Yazıcıoğlu  öldü  /  Hepiniz  ülkücü  oldunuz 

Türkan  Saylan  öldü  /  Hepiniz  laik  oldunuz 

Allah'ım  sen  Bülent  Ersoy'a  uzun  ömürler  ver  ya 
Rabbim... 

Devlet  adamlarımızın  Kenan  Evren'in  ölümünden  sonra 
arkasından  yazılanlardan  çıkaracağı  dersler  olmalıdır. 
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Mehmet  Sarı  dan 


KUTLAMA  MESAJI 


Kurtuluş  Savaşını  Kazanan  büyük  iradenin  emanetine  sahip  çıkarak  aziz 
milletimizin  Atatürk  'ü  Anma,  Gençlik  ve  Spor  Bayramı  kutlu  olsun. 

Her  yıl  19  Mayıs  tarihinde  kutladığımız  Atatürk  'ü  Anma,  Gençlik  ve  Spor 
Bayramımız  Türkiye  Cumhuriyetinin  ve  Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyetinin  Milli 
Bayramıdır.  Bugün  19  Mayıs  1919  'da  Mustafa  Kemal  Atatürk  'ün  Bandırma 
Vapuru  ile  Samsun  'a  çıkışı  ve  bugün  itilaf  devletlerinin  Anadolu  işgaline  karşı  Türk 
Kurtuluş  Savaşının  başladığı  gündür. 

İşte  19  Mayıs  1919  Bağımsızlık  ateşinin  ateşlendiği  özgürlüğe  ve 
bağımsızlığa  ilk  adımın  atıldığı  gündür.  Bugünü  Atatürk  'ü  Anma,  Gençlik  ve  Spor 
Bayramı  olarak  kutluyor,  bu  kahramanlık  destanını,  o  yıllarda  yaşanan  büyük 
sıkıntıları  çekilen  çileleri  tekrar  yaşamamak  için  unutmamaya,  yeni  genç  nesillere 
de  ders  alsınlar  diye  unutturmamaya  çalışıyoruz. 

Bu  duygularımla  19  Mayıs  Yeni  Türkiye  'nin  ve  Atatürk  'ün  doğum  günüdür. 
Milletçe  kutladığımız  Kurtuluş  Savaşımızın  başlangıcı  Atatürk  'ü  Anma,  Gençlik  ve 
Spor  Bayramımız  vesilesiyle  başta  ülkemizin  kurucusu  Gazi  Mustafa  Kemal 
Atatürk  olmak  üzere  milli  mücadele  yolunda  şehit  olan  tüm  şehitlerimizi  bir  kez 
daha  rahmet,  minnet  ve  şükranla  anıyoruz,  mekânları  cennet  olsun. 

Mehmet  SARI 

Milliyetçi  Hareket  Partisi 
Amasya  Milletvekili  Adayı 


Iddaa  gelirlerinin 
dışında  çok  az  bir  maddi  destekle  2014-2015 
sezonunda  Hentbol  Sü- 


# 


per  ligine  çıkan  takımımızı  ilk  sezonda  dördüncü  olarak  bitirdiği 
için  tebrik  ediyoruz. 


Bu  arada  her  maçında  Taşova  Hentbol 
Spor'u  yalnız  bırakmayan  ve  hiç  bir  karşılık 
beklemeden  destek 
veren  seyircilerimizi  de 
kutluyoruz.  Yine  kulüp 
yönetimi,  takım  hocaları,  fedakar  hentbolcularımızı  küçük  bir  ilçe  takımına  bu  güzellikleri  yaşattıklarından 
dolayı  sevgi  ve  saygılarımızı  sunuyoruz. 

Play-off  maçları¬ 


nın  3.  serisinde  Süleyman  Seba  Spor  salonunda  12  Mayıs  2015 
Salı  günü  saat  19.oo'da 
7  sezondur  üst  üste 
şampiyon  olan  Beşiktaş  Mogaz  Hentbol 
takımı  ilk  yarıyı  24-  12 
önde  kapadı. 

İkinci  yarıda  da 
üstünlüğünü  sürdüren 
Beşiktaş  sahadan  41- 
22  galip  ayrılarak 
finale  yükseldi. 


Iş  Bankası  503  gr  altın  topladı 


İş  Bankası  ilçemiz 
şubesi  tarafından  11- 
12  Mayıs  2015  Pazartesi  ve  Salı  günleri  düzenlediği  "Altın  Buluşmaları"  kampanyası 
sora  erdi. 

İstanbul  Altın  Rafinerisi  eksperi  gözetiminde  yapılan  kampanya  ile  ilgili  bir  açıklama  yapan  İş  Bankası 
Müdürü  Cem  Erkan  Duran;  "11-12  Mayıs 
2015  tarihleri  arasında 
yapılan  Altın  Buluşmalarına  ilgi  gösteren  va¬ 


tandaşlarımıza  teşek-  mızın  talep  etmeleri 

kür  ediyorum.  2  günde  halinde,  yeni  altın  bu- 

503  gram  altın  top-  luşmaları  düzenlelandı.  Bu  kampanyayı  meye  devam  edeceğiz" 

kaçıran  vatandaşları-  dedi. 


NIL  KEBAP  SALONU 


Sosyal  Güvenlik  Haftası 


hemşerilerim 
Siz  Değerli  hemşerilerizi 
için  Antep  Mutfağının 
seçkin  yemeklerini 
Sîzlerin  damak  zevkine  sunuyoruz. 

Günlük  taze  kuzu  eti  ve  süt  danalarından  yaptığımız 


Değerli  Taşovalı 


kebap  çeşitleri,  sabah  taze  çorba  menüsü, 

öğleden  sonra  döner  kebap,  sulu  yemek,  Adana 

Urfa,  Tavuk  şiş,  kuzu  şiş,  tavuk  biftek,  ızgara  köfte 

Kuzu  pirzola  ve  kuzu  Nil  Kebap  Salonu 

ciğeri  ile  ^ r  1  ^ 

cıgerıııe  Tel:  0358  300  DO  13 

hizmetinizdeyiz  Atatürk  Bulvarı  Nu:  7  Otogar  karşısı-IflŞOVfl 


kutlandı 


İlçemiz  Sosyal 
Güvenlik  Merkezi  Müdürü  Aykan  Yıldız,  "Bu 
yıl  11-17  Mayıs  2015 
tarihleri  arasında  kutlanan  Sosyal  Güvenlik 


Haftası'nın  çeşitli  etkinliklerle  kutlandığım"  söyledi. 

Hafta  kapsamın¬ 
da  Kaymakam  Kudret 
Kurnaz,  Belediye  Baş¬ 


kanı  Bayram  Öztürk, 
Engelliler  Derneği  ve 
Devlet  hastanesinin  ziyaret  edildiğini  belirten  Yıldız;  "Paydaşlarımıza  tanıtmak, 
sosyal  güvenlik  reformunu  anlatmak,  sosyal  güvenlik  kavramını 
toplumun  tüm  bireylerin  tarafından  bilinmesini  sağlamak,  vatandaşları  hak  ve  yükümlülükler  konusun¬ 
da  bilgilendirmek,  toplumda  sosyal  güvenlik 
bilinci  oluşmasına  kat¬ 
kı  sağlamak  amacıyla 
Sosyal  Güvenlik  Haftasının  kutlandığını" 
söyledi. 


www.haberamasya.com 

Amasya’nın  Güncel  Haber  Sitesi 


